
Liederenbundel!!



Thema: Kleurrijk!

1. Welkom Welkom
Welkom, welkom, welkom iedereen
Doe je met ons mee? We beginnen zo meteen
Welkom, welkom fijn dat jij er bent
Zing gezellig mee als jij het liedje kent  2x

Maar eerst nog even dit voor we verder gaan
tellen we tot drie en dan roep jij je naam
1, 2, 3 ...
Sorry maar helaas dat ging nog niet zo goed
daar komt ‘ie nog een keer nu weet je hoe het moet
1, 2, 3 ...
 
Refrein: Welkom, welkom...

Welkom Welkom!

2. Kleuren, kleuren
Kleuren, kleuren, allemaal kleuren
rood, oranje, geel, groen, paars en blauw
God bedacht die prachtige kleuren
anders was alles zo grijs en grauw   2x

Rood met geel wordt oranje
blauw met geel wordt groen
ja, met kleuren kun je
heel veel dingen doen
kleur een leuke kleurplaat
maak een schilderij
kneed een prachtig beeld met
mooie kleuren klei

Kleuren, kleuren …

Alles wat God gemaakt heeft
is door Hem gekleurd
en door al die kleuren
word je opgefleurd
zon en regen samen
kijk dan eens omhoog
en zie al die kleuren in de regenboog

Kleuren, kleuren …

3. Ik hef mijn ogen
Ik hef mijn ogen op naar de bergen
waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen op naar U Heer
die mij bij zal staan

Mijn hulp is van U Heer die alles heeft gemaakt
U zult voorkomen dat ik wankel of val
U bent mijn Beschermer die over mij waakt
die niet sluimeren of slapen zal.

Wat kan mij gebeuren door zon of door maan
U bent mijn schaduw U bent er altijd.
Bewaart heel mijn leven mijn komen en gaan
U beschermt mij tot in eeuwigheid.
Mijn hulp is van U Heer    2x

4. Heel de schepping
(Mannen)
Heel de schepping geeft u eer.
Buigt zich vol aanbidding neer.
Jezus Christus, Zoon van God.
Trouw in eeuwigheid.
(Vrouwen)
Heel de schepping zingt Uw lof.
U alleen bent onze God.
Onze Koning die regeert.
Heerser voor altijd!

Refrein allen:
Hij is Heer, en zijn eer,
vult de aarde, vult de hemel.
En zijn heerlijkheid wordt
wereldwijd geroemd.
Hij is Heer, geef Hem eer,
heel de aarde, heel de hemel.
Want wij leven voor de glorie
van uw naam.
De glorie van Uw naam.

U alleen hebt alle macht.
Leer ons leven uit uw kracht.
Blaas Uw vuur aan in ons hart.
Dat iedereen het ziet en ieder hoort.

Heilig is de Heer.
De schepping juicht.
De schepping juicht (2x)

5. Gods volk wordt uitgeleid
Gods volk wordt uitgeleid 
Zij gaat met vreugde voort
En de bergen en heuv’len
Juichen rondom haar
Alles zingt erbij
Zelfs de bomen zijn blij
En zij klappen voor hun God

En de bomen in het veld
Zullen klappen voor Hem
En de bomen in het veld
Zullen klappen voor Hem
En de bomen in het veld
Zullen klappen voor Hem
En wij gaan vrolijk voort

6. Heer Uw bloed dat reinigt mij
Heer, uw bloed dat reinigt mij,
Doet mij leven en maakt mij vrij.
Heer, uw bloed dat nam mijn plaats
In het offer dat U bracht.
En U wast mij witter dan de sneeuw,
Dan de sneeuw.
Mijn Jezus, Gods Lam voor mij geslacht.   2x 



7. Heer ik kom tot U
Heer ik kom tot U 
Neem mijn hart verander mij
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U
Want Heer ik heb ontdekt, 
dat als ik aan uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken, 
voor de kracht van Uw liefde

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, 
En de kracht van Uw liefde.

Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw schoonheid zien
En Uw liefde voelen diep in mij 
en Heer leer mij Uw wil, 
zodat ik U steeds dienen kan. 
En elke dag mag leven
door de kracht van Uw liefde

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, 
En de kracht van Uw liefde.                                             2x

Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, 
En de kracht van Uw liefde.
Liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

8. Zie de zon
Zie de zon, zie de maan,
zie de sterren in hun baan,
sterren ontelbaar, overal vandaan,
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan,
Heer hoe heerlijk is Uw naam.
(Mannen)
Hoor de zee, hoor de wind,
hoor de regen als hij zingt,
druppels ontelbaar in de oceaan,
(Allen)
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan,
Heer hoe heerlijk is Uw naam.
(Vrouewn)
Ruik een bloem, ruik een vrucht,
ruik de geuren in de lucht,
geuren ontelbaar zweven af en aan,
(Allen)
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan,
Heer hoe heerlijk is Uw naam.
(Allen)
Voel je hart, voel je huid,
voel je adem als je fluit,
mensen ontelbaar overal vandaan,
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
Heer hoe heerlijk is Uw naam.

Zie ik de zon, de sterren en de maan,
wat een wonder dat ik mag bestaan,
Heer hoe heerlijk is Uw naam,
Heer hoe heerlijk is Uw naam.

 

9. God van licht
(Solo Joas Stoffer)
In mijn twijfels, mijn verdriet
In mijn falen ontbreekt U niet
In Uw liefde reist U mee
U bent de rust als het stormt op zee
U bent de rust als het stormt op zee
(Allen)
In mijn onrust neemt U mijn hand
In mijn vragen houdt Uw Woord stand
In uw liefde reist U mee
U bent de rust als het stormt op zee
U bent de rust als het stormt op zee

Refrein
God van licht, wees mijn gids
Leid mij door het donker
Ik vertrouw op U
God van licht, wees mijn gids
Leid mij door het donker
Veilig naar de kust
Waar U woont
Waar U woont
Waar U woont
Waar U woont

Storm en golven vrees ik niet
In de morgen zing ik mijn lied
In Uw liefde reist U mee
U bent de rust als het stormt op zee
U bent de rust als het stormt op zee

Refrein

(Solo Joas Stoffer)
U schijnt feller, dan de sterren
Heer, U leidt ons door de storm
U schijnt feller, dan de sterren
Heer, U leidt ons door de storm
(Allen)
U schijnt feller, dan de sterren
Heer, U leidt ons door de storm
U schijnt feller, dan de sterren
Heer, U leidt ons door de storm

Refrein 3x 

10. Als een hert
Als een hert dat verlangt
Als een hert dat verlangt naar water,  
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U.

U alleen bent mijn kracht, mijn schild,
aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.                   2x



11. Oceans
You call me out upon the waters
The great unknown where feet may fail
And there I find You in the mystery
In oceans deep my faith will stand

And I will call upon Your Name
And keep my eyes above the waves
When oceans rise
My soul will rest in Your embrace
For I am Yours and You are mine

Your grace abounds in deepest waters
Your sovereign hand will be my guide
Where feet may fail and fear surrounds me
You’ve never failed and You won’t start now

So I will call upon Your Name
And keep my eyes above the waves
When oceans rise
My soul will rest in Your embrace
For I am Yours and You are mine, oh

And You are mine, oh

Spirit lead me where my trust is without borders
Let me walk upon the waters
Wherever You would call me
Take me deeper than my feet could ever wander
And my faith will be made stronger
In the presence of my Saviour  Totaal 3 keer

Gitaarsolo Mark Kootstra

I will call upon Your Name
And keep my eyes above the waves
When oceans rise. My soul will rest in Your embrace
I am Yours and You are mine.

12. Fundament
(Solo Elise Schra)
Ook als de nacht mijn zicht vervaagt,
toont Hij zijn liefde die mij draagt.
Al woeden stormen om mij heen,
mijn anker rust in Hem alleen.

Sketch
(Solo Elise Schra)
Mijn anker rust in Hem alleen! 

Allen Refrein:
Heer, U bent ons fundament.
Zwak wordt sterk, door al uw werk.
In de storm blijft U Heer; hoogste Heer!

Wanneer Hij komt met luid geschal,
weet ik dat Hij mij kennen zal.
Bekleed met zijn gerechtigheid
ben ik van Hem in eeuwigheid!

Refrein:
Heer, U bent ons fundament.
Zwak wordt sterk, door al uw werk.
In de storm blijft U Heer; hoogste Heer!

13. Kroon Hem met gouden kroon
Kroon Hem met gouden kroon
het Lam op zijne troon!
Hoor, hoe het hemels loflied al
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak! Mijn ziel en zing
van Hem, die voor u stierf.
En prijs Hem in all’ eeuwigheen
die ’t heil voor u verwierf.

Kroon Hem, der liefde Heer!
Aanschouw Hem, hoe Hij leed.
Zijn wonden tonen ’t gans heelal
wat Hij voor ’t mensdom deed.
De eng’len om Gods troon,
all’ overheid en macht,
zij buigen dienend zich terneer
voor zulke wond’re pracht.

Kroon Hem, de Vredevorst!
Wiens macht eens heersen zal
van pool tot pool, van zee tot zee.
’t Klinke over berg en dal.

Als alles voor Hem buigt
en vrede heerst alom,
wordt d’aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus, kom!

14. Lichtstad
Lichtstad met uw paarlen poorten 
wond’re stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez’ aarde, 
ooit Uw heerlijkheid aanschouwd
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
luist’ren naar Zijn liefdesstem
Daar geen rouw meer en geen tranen, 
in het nieuw Jeruzalem

Heilig oord vol licht en glorie, 
waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water 
door de gouden Godsstad vloeit
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
luisteren naar Zijn liefdesstem
Daar geen rouw meer en geen tranen, 
in het nieuw Jeruzalem

Wat een vreugde zal dat wezen, 
straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten, 
in het nieuw Jeruzalem
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
luisteren naar Zijn liefdesstem
Daar geen rouw meer en geen tranen 
in het nieuw Jeruzalem

Toegift: Gods verhaal gaat door... 

We houden een collecte voor de onkosten. 
Van harte aanbevolen!


